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GELSE AÇILIYOR 


THE PARADINE CASE (1947) 
Lİ LE Lİ 
TURKUYU ÇIKAR, m m | LL) i 
FILMINI GÖSTER! 
ERGİYİ PERŞEMBE GECESİ YAYINA VERDİĞİMİZ İÇİN, PARK CHAN-WOOK'UN “HİZMETÇİ”SİNİN (AH-GA-SSI) BU KEZ GERÇEKTEN GÖSTERİME GİRİP GİRMEDİĞİNİ BİLEMEDEN KALEME ALIYORUZ BU YAZIYI. DEFALARCA “ERTELENEN' FİLM, BU KEZ GERÇEKTEN 
gösteriliyor galiba! Mesele, filmin vizyon görmesi ya da görmemesi Yılmaz Güney'in yazıp yönettiği ve başrolünü üstlendiği 1971 
değil aslında, ne şekilde vizyon göreceği. “Şu sahneleri çıkarırsanız” tarihli “Ağıt”, odönemin sansür kurulu tarafından bir şartla “serbest” koşuluyla mı izin verildi, yoksa sadece yaş sınırıyla mı izin aldı film. bırakılıyor: “Doktor hanımın Yılmaz Güney'in vücudundan kurşunu Ilkiyse, “Hizmetçi”yi görmenize gerek yok, o sahneler olmadan pek çıkarırken, hep bir ağızdan söylenen türkü sahnesi çıkarılırsa...” 
bir anlam taşımıyor film. Ikincisiyse, azıcık da olsa umudumuz! kaldı Bu örneği neden verdiğimizi tahmin etmişsinizdir... Gördüğünüz demektir! gibi, hassasiyetler” değişse ya da değişir gibi görünse de, sinemamızın Buradan yola çıkarak, Türkiye'nin “sansür'le imtihanında tepesindeki kılıç duruyor, yerini kimselere kaptırmıyor. Oralarda bir yaşadıklarından birine dikkatinizi çekmek istiyoruz. Ve tahmin yerde konuşlanmış bir kurul, bir sinema eserinin kaderiyle oynama edebileceğiniz gibi, tabii ki bu bir Yılmaz Güney filmi. hakkını görüyor kendinde. Daha da kötüsü onu “kendince” şekle 


şemale sokmayı 'normal' bir şeymiş gibi gösteriyor. Kazım Öz'ün “Zer”inin başına gelenleri hatırlayın... 

Ve yakın zaman içinde bu düzenin değişeceğine dair de umut yok. 
Ama biz, “Hizmetçi” en nihayetinde gösterime giriyor diye sevinerek avutuyoruz kendimizi. Nedenler ve nasıllarla pek ilgilenmiyoruz. En fazlası, ilgilenir gibi görünüyoruz... 


Sika Tncere 


GİZLİ TEŞKİLAT MURAT ÖZER cinemozeragmail.com BİLGEHAN ARAS bilgehanaras76 gmail.com (NORTH BY NORTHWEST 1959) BARAS MEDYA ERKUT TERLİKSİZ BAŞAR UĞUR 


TALİP ERTÜRK, EVRİM KAYA, BURAK GÖRAL 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KUŞLAR 


THE BİRDS (1963) 


6 ÇOK BİLEN ADAM 
Hizmetçi (Ah-Ga-Ssi); Manifesto; Bilim Kurgu Bölüm 1: Son Savaşçı (Science Fiction Volume One: The Osiris Ghild); Her Şey (Everyihing, Everything); Bas Gaza (Üverdrive); Model (The Model). 


20 KAPRİ YILDIZI 


20 Arka Pencere yazarının film değerleme yıldızları... 


20 HIRSIZ KIZ 
Evrim Kaya, 2014 yapımı “Gett”ten bahsederken, “Laiklik neden lazımdır?” sorusuna da cevap veriyor. 


2 AŞKTAN DA ÜSTÜN 


Eskimeyen/eskitilemeyen klasik: “Rüzgar Gibi Geçti” (Gone With The Wind)... Burak Göral imzasıyla. 


26 GİZLİ AJAN 
Kurt Vonnegut romanından beyazperdeye: “Gece Ana” (Mother Night)... Murat Özer imzasıyla. 


28 KİLE OYUNU 
Kabakçığın Hayatı (Ma Vie De Gourgette). 
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.SCIENCE FICTION VÖLUME ONE: EHE OSIRIS CHILD 


. SİNEMALARDA' 


ÇOKBİLENADAM Tali 


HİZMETÇİ 


Ah-Ga-6si 

(The Handmaiden) 

Park Ghan-Wook 

Kim Min-Hee, 

Kim Tae-Ri, Ha Jung-Woo, 
JoJin-Woona, Kim Hae-Suk, 
Moon So-Ri 

2016 Güney Kore 

1440k. 

Kurmaca Film 
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ERTÜRK 


E SİNEMASININ MED 
BU KEZ İLHAMINI UZAK BİR 0 


AZAR INGERSMITH” A 
Kirmli gi vee mak” ella yayımlandı) esinle vücuda getirmiş; romanda Victoria dönemi İngiltere'sinde geçen hikaye, filmde 1930'lu yıllarda Japonya'nın müstemleke idaresindeki Kore'yi mesken tutuyor. Chan-Wook'un Anglosakson bir yazarın romanına el atması şaşırtmasın, “Hizmetçi” tepeden tırnağa yönetmenin görsel ve tematik referanslarıyla dolu bir film. Zaten çekimlerden önce senaryoyu okuyan yazar Sarah Waters, bunun bir uyarlamadan ziyade esinlenme olduğunu söyleyerek jenerikte bu şekilde yazılmasını uygun görmüş. 

Filme İngilizce ve Türkçe ismini veren “hizmetçi” (Korece isminin karşılığı “Leydi”; cepçilik, arpacılık ve çocuk ticareti yapan bir aileye mensup, çekirdekten kriminal Sook-Hec. 
Namını Kont Fujiwara ismiyle yürütme derdindeki bir dolandırıcıdan kıyak bir teklif alıyor: Köklü bir Japon ailesine mensup, genç ve güzel Leydi Hideko'nun hizmetçisi olarak işe girecek. Giderek hanımının güvenini kazanacak, Kont Fujiwara'ya Hideko'nun kalbini çalması hususunda yardım edecek. Böylece sahte kont gerçek bir kont olabilecek. Sahtekarın yüklü servete konabilmesi için kaleyi içten fethedecek bir nevi. 

Kale de kale hani! Sook-Hee ailesini geride bırakıp Leydi Hideko'nun kitaplara düşkün tuhaf eniştesiyle birlikte yaşadığı malikaneye vardığında binanın efsununa derhal kapılıyor. 
Görkemli bir yalnızlığa mahkum İngiliz mimarisi ürünü bu malikanenin, hanımı Hideko için bir hapishane hüviyetinde olduğunu anlaması da uzun sürmüyor. Beş yaşından beri burada yaşayan Hideko, her yönüyle mutantan hayatının ortasında acınası bir yalnızlığın pençesinde: Japonların işgali sırasında gösterdiği yararlılıkla sivrilip zenginleşmiş vatan haini sapık eniştesi, 


GOK BİLEN ADAM 


THEMAN WHO KNEW TOO MUCH (1934) 


GAHIL KULAKLARIMIZ BU 
NUANSI YAKALAMAKTAN 
AGIZ AMA KORELİ 
OYUNCULAR JAPONCA 
DİYALOGLARI 

DA BAŞARIYLA 
KIVIRMIŞLAR, JAPON 
ELEŞTİRMENLERİN 
YALANGISIYIZ. 
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aynı Kont Fujiwara gibi kendisiyle evlenip Japon aristokrasisine yanlamanın peşinde. Reşit olması için gün sayıyor. Odasının penceresi teyzesinin intihar ettiği ağaca bakıyor, başucunda intihar aracı halat hazır bekliyor. Malikanenin bodrum katları ise hiç hatırlamak istemediği, geceleri çığlıklar içinde uykudan uyanmasına sebep olan kabusların hatıralarını ihtiva ediyor... 

Kont Fujiwara'nın planının tıkır tıkır işlediği bu ilk bölümde, dolandırıcılık filmleri minvalinde gayet tanıdık bir çerçeve çiziyor yönetmen. Sook-Hee günden güne yeni işine ve malikaneye alışıyor, hanımının aklına girmeye başlıyor. Chan-Wook'un tanıdık görsel referansları her köşeden selam ederken, groteskin gotikle buluştuğu, Japon minimalizminin İngiliz kolonyal görkemiyle kol kola gittiği orijinal bir dünya kuruyor Chan-Wook. Kusursuz bir sanat yönetimi, renk paletinin cesur kullanımı, göz alıcı kostümler ve çeşit çeşit 'macguffin” de cabası. Tümüyle Sook-Hee'ye odaklı bu açılış bölümü, hikayenin iki kadın kahramanının tutkuyla biçimlenen ilişkisinin de temelini atıyor. Hayatları boyunca erkek tahakkümü altında yaşamış bu iki kadının kurtuluşu cinsel özgürleşmeden geçecek zira. 

Ghan-Wook'un “Hizmetçi” yi klasik dolandırıcılık hikayesi formundan çıkarıp film 


zamanını ileri geri sararak hikayeyi ters yüz ettiği ikinci bölüm, asıl lezzeti ihtiva ediyor. 
Yönetmenin ilk bölümde Sook-Hee'ye odaklı anlattığı hikayeyi bu kez Leydi Hideko'nun gözünden aktarmak suretiyle derinleştirip yapıbozuma uğrattığı bu bölümde, eşsiz yeteneğini perdeye boca ettiğini görmek mümkün. Plan içi zaman atlamaları, iç içe geçmiş paralel kurgular ve incelikle planlanmış kadraj içi mizansenler barındıran ikinci bölüm, film zamanının paramparça olduğu sinemasal bir meydan okuma hüviyetinde. Müphematın katman katman açıldığı, karakterlerin asıl motivasyonlarının ortaya çıktığı ikinci safhada film baş döndürücü bir hal alıyor. 

“Hizmetçi”nin ikinci bölümünde Chan-Wook'un iki kadın kahramanı birbirlerine ne kadar ihtiyaç duyduklarının farkına varıyorlar. 
Leydi Hideko için yeni hizmetçisi her yönüyle erkek egemen kabuğunu kırmanın umudu olurken, Sook-Hee için hanımı hiç bilmediği türden sevgi ve tutkuyla dolu bir dünyanın kapısını aralıyor. Birlikte, muktedir erkeklere karşı bir arada olmaları lüzumunun farkına varıyorlar. Sonrası kolay zaten. Ortak bir ülkü etrafında birleşmiş iki genç ve güzel kadının karşısında kim durabilir ki? 

Düğümlerin birer birer çözüldüğü ve Sook-Hee ve Leydi Hideko'nun zafer bayrağını dalgalandırdığı üçüncü bölümde taşlar birer birer yerine otururken, Chan-Wook intikam hikayeleri hususunda nasıl ehil bir yönetmen olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. “Hizmetçi” uzun süresine rağmen gerçek bir bütünlük hissi veren, sapasağlam bir film. Yegane kusuru, Sook-Hee ve Leydi Hideko'nun cinselliğini estetize etmesi olsa gerek. Meşhur “Mavi En Sıcak Renktir”e rahmet okutacak sevişme sahnesi ilk bölümde Sook-Hce ve Leydi Hideko arasındaki tutkuyu şekillendirmesi bakımından önem arz etse de yönetmenin aynı sahneye dönmek konusundaki ısrarı, “Hizmetçi”nin kadın özgürlüğü konusundaki tavrına halel getiriyor. 

“Hizmetçi”nin dört başrol oyuncusu filme sınıf atlatacak kadar başarılı. Leydi Hideko rolündeki porselen güzel Kim Min-Hee başı çekiyor, Sook-Hee karakterinde Kim Tae-Ri, Kont Fujiwara'yı oynayan Ha Jung-Woo ve bilhassa sapık enişte Kouzuki'deki Jo Jin-Woong çok iyiler. 


Park Ghan-Wook ne zaman salondan elimiz boş gönderdi ki bizleri? 


Senaryonun finale doğru bir parça sarsaklaştığı kesin. 
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ÇOKBİLEN ADAM wunur özer 


MANİFESTO 


Manifesto 

Julian Rosefeldit 

51 Gate Blanchett 

PIM 2016 Almanya-Avustralya 
ÜRE 95 dk. 

IM Başka Sinema 

(Fabula Films) 
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UMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, BENİMSEDİĞİ İLKELERİ “MANİFESTO' ŞEMSİYESİ ALTINA SOKARAK ŞÖYLE ÖZETLİYOR: “TEK DEVLET, TEK MİLLET, TEK BAYRAK, TEK VATAN.” BİR TEKERLEMEYE BENZEYEN BU DÜRTLEMEYE “manifesto” demek ne kadar doğru bilmiyoruz, ama yeryüzünün dört bir köşesini etkilemiş, etkilemese bile duyulmuş “gerçek manifestolar” da var kuşkusuz. Ve onların kimi zaman öfkeli, kimi zaman suçlayıcı, kimi zaman dönüştürücü, kimi zaman belirleyici, kimi zamansa “direnen metinler oldukları gerçeğini bir kenara koyarak, “ilkesel bütünlük” (ya da “bütünleştirici ilkeler”) meselesini derinden hissettirdiklerini kabul etmek gerek. Ve tabii ki ahval ve şeraite göre “ilham verici” kaynaklar olduklarını da... 

Alman sanatçı Julian Rosefeldt de bu manifestolara ve işaret ettiklerine “fazlasıyla” kafa yormuş bir isim. Aslına bakarsanız, benimsemek ya da sahiplenmekle ilgili bir durum söz konusu değil burada. Rosefeldt, 

13 kanallı bir video enstalasyon projesi olarak 
konumlandırdığı ve dünyanın pek çok yerinde sergilediği eseri “Manifesto”yu bir “film 

olarak da önümüze getirerek yaygınlaşmasını sağlıyor. Sundance'teki gösterimi sonrası yaygın dağıtıma giren “Manifesto”nun İstanbul Film Festivali'nden sonra ticari salonlara da uğraması ise mucize gibi bir şey. Tabii ki bunun müsebbibi Julian Rosefeldt değil; eserdeki manifestoları tane tane “oynayan Cate Blanchett! 

Canlandırdığı 12 karakterle manifestoları harmanlayan Cate Blanchett, eserin etkisinin katlanmasını sağlıyor, buna kuşku yok. Onun varlığı, bunun bir “film” olmasına yol açarken, Julian Rosefeldt'in “sanata ve sanatçıya saygı” amacını da mükemmelen destekliyor. Karl Marx ve Friedrich Engels'in “Komünist Manifesto”suyla açılan film, 50 civarı 


manfestoyla bir “bütün oluşturmayı başarıyor. 
Sanatın bütün alanlarını kapsayan manifestolar, başta sözünü ettiğimiz “ilkesel bütünlük” meselesini Cate Blanchett ortak paydasında ete kemiğe büründürüyor. 

“Komünist Manifesto”yla “fitili ateşleyen film, bazılarına aşina olduğumuz, bazıları ilk kez kulağımıza çalınan, ama her şekilde akıl fikir jimnastiğine yönelten metinlerle adeta bombardımana tutuyor bizi. Bazıları “kavgacr, kimisi reddeder, bir kısmıysa “yönlendirici” manifestolar, zaman zaman sanatın “içine tükürürken' onarıcı işlevler de üstleniyorlar. 

19. yüzyıl sonundan 21. yüzyıl başına kadar genişleyen bir yelpazede sahne alan metinlerin “aydınlatıcı” etkisi ise yadsınamaz düzeyde. 
İnsanlığın her döneminde karanlığı 

dağıtmayı başaran, başaramasa da deneyen 


Cate Blanchett'in manifestoları okurk oynarken, tıpkı metinlerin ruhlarından sı 


arını e hissiyatıyla 


canlandırırken, Yl Rosefeldt'in proje inin 


Tabii ki bu projede bizi en çok ilgilendiren, “sinema sanatr üzerine manifestoların sahne aldığı bölüm oldu. Lars von Trier ve Thomas 


da sonrasında terk etmekte herhangi bir 

sakınca görmedikleri “Dogma 95”in bir öğrencilere okunması, 

yarattığı ikon 

“sonuç bildirgesi'ne dönüşüyor. Yedinci 

sanatın evriminin bir an bile durmayacağını, 

sürekli kendini 


7 


İ olduğunu da belir tmek 


Julian Rosefeldt'in manifestoları birbirine bağlama 


ustalığı, harcanan emeğin ölçülerini gösteriyor bize. 


Belki uzun metrajlı bir film yerine, kısa filmler halinde izlemek gerek “Manifesto”yu 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BİLİM KURGU BÖLÜM. 


SUN SAVAŞI 


VUSTRALYA SEMALARINDAN GELEN “BİLİM KURGU BÖLÜM 1: SON SAVAŞÇI” (SGIENCE FIGTION VOLUME ONE: THE OSIRIS Child), kelimenin tam anlamıyla “garip” bir film. Bilimkurgunun temel dinamiklerini ve klişelerini alıp, buradan “retro” bir atmosfer yaratan senarist-yönetmen Shane Abbess, geçmişte kaldığını düşündüğümüz bir yaklaşımı hortlatma niyetinde anlaşılan. Daha çok “B sınıfr filmlerin muhteviyatında kendini gösteren bir stili var çalışmanın, ama ilginç bir şekilde “çekicilik” de katıyor bu stil ona. 
Efektlerin yerlerde süründüğünden ya da teknik olarak sınıfı geçemediğinden falan bahsetmiyoruz, yanlış anlaşılmasın. Bilinçli bir *tercih'in dayattığı atmosfer ve hatta oyunculuklarla ulaşıyoruz bu yargıya. 

Hikayeye gelince... Gelecekte gezegenleri kolonileştiren insanoğlu, bir kolonisinde yaptığı “hata'nın sonucunda “soykırım” kararı alıyor ve bunu “kapalı kapılar ardında” yaparak başka bir şeymiş gibi göstermeye çalışıyor, yani her zaman başvurduğu yönteme sarılıyor. Yönetim katında bunlar olurken, aşağıdakilerin (gezegende yok olacaklar) de başka bir planı var. 
Kızını kurtarmak için zamanla yarışan bir “subay”, önündeki tüm engelleri aşarak hedefine ulaşmaya çalışıyor. İnsanoğlunun yarattığı “mutant canavarlar” da bu resim içinde üstlerine düşeni yapıyorlar tabii... 

Avustralyalı yönetmen Shane Abbess, Brian Cachia ile birlikte kaleme aldığı senaryoyu distoptik bir atmosferle bütünlerken, çizdiği çerçevenin içine türün beylik örneklerinden ipuçlarını da yamamayı unutmuyor. Örneğin, genel resimde “Mad Max”vari bir yapı kurma hevesindeyken, distopyanın şahı “1984”e de göz kırpmaktan kurtaramıyor kendisini. Öte yandan, hemşehrisi John Hillcoat'un “Yaşayan Ölülerin Gecesi”ndekine (Ghosts... Of The Civil Dead) bir hapishane atmosferi de inşa ediyor. 
Yetmiyor, “Güzel Ve Çirkin”e (Beauty And The Beast) evrilen bir yöne doğru savuruyor filmini. 
Bu noktada, Luc Besson'un “Sevginin Gücü”yle (L€on) akrabalık kurma istediği de göze çarpıyor, ki hikâyenin büyük bir bölümüne 


sirayet etmeyen bu durum belirleyici de oluyor en nihayetinde. Bir “filmler filmi” yapmak kolay değil, Shane Abbess de bu zorluğa çarpıyor sık sık. Genel kadrajı da bir “B sınıfr film moduna ayarlayınca işler iyice karışıyor. Her şey içe içe geçiyor, hikayeden stile kadar. Tabii ki buna distopik atmosferin alegorik yapısı da ekleniyor, ki onca “kalabalık” içinde dikkat çekici bir resim ortaya koymuyor bu yapı. Oysa, yönetmenin temelde anlatmaya çalıştığı şey bu gibi görünüyor: Yarattığı distopyayı yeryüzünün bugünkü kıyıcılığıyla buluşturmak. Ancak bu isteğini ete kemiğe büründürse de ruhundan eser bırakmıyor bir buçuk saat içinde. 

“Delilik” (ya da çılgınlık) meselesini de fazla abartmış görünüyor Shane Abbess. Başta sözünü ettiğimiz klişelerden biri de bu, ama burada kantarın topuzunu kaçırıyor biraz. 
Herkesin “delirmiş gibi” davrandığı bir hikaye, eğer bu durum büyük resmi desteklemiyorsa “amaçşsızlaşıyor”, ki burada olan da böyle bir şey. 
“Denge'yi sağlamak için hapishanedeki mahkumları birer “mutant canavar'a dönüştürmek, başlı başına bir “delilik'i işaret ediyor belki, ama bunun bütün oyunculuklara aksemesinden sağlam bir temel çıkmıyor, hikayenin altındaki zemin giderek yumuşuyor, ardından da inşa edileni içine çekip yok oluyor. 

Yığınla zaafına rağmen, “Bilim Kurgu Bölüm 1: Son Savaşçı”nın çekiciliğini yadsımak mümkün değil. Farklı bölgelerinden bir kırıntıyı kapıp onun peşinde koşacağınız bir izleme serüveni yaşayabilirsiniz. Bir karakter, bir an, bir durum, bir ses, bir nefes çekebilir sizi. Ve yakın bulduğunuz bu “şey” etrafına kurabilirsiniz hikayeyi yeniden, zaaflara kafayı takmadan. 
Ama bu çabayı harcamak istemiyorsanız, hemen başlarda çok çabuk sıkılıp terk edebilirsiniz filmi. Bu durumda yeniden dönmeniz de mümkün olmayabilir, olmayacaktır... 


Mesele 'delilik'se, Isabel Lucas ve Luke Ford'un filmin en iyi delileri oldukları tartışılmaz. 


Hikayenin “zamanla yarış' iddiası havada kalıyor, filmin ritmini belirleyemiyor. 


ÇOKBİLEN ADAM wunurüzer 


THEMAN WHO KNEW TOO MUCH (1934) 


4 

ORİJİNAL ADI Science Fiction 
Volume One: The Osiris Ghild 
(Science Fiction Volume One; 
Origin Wars) 

YÖNETMEN Shane Abbess 
OYUNCULAR Kellan Luiz, 
Daniel MacPherson, Isabel 
Lucas, Luke Ford, Teagan Groft, 
Rachel Griffiths, Temuera 
Morrison, Bren Foster 

YAPIM 2016 Avustralya 

SÜRE 95 dk. 

DAĞITIM Bir Film (Fabula Films) 


SHANE ABBESS, 
SENARYOYU 
DİSTOPTİK BİR 
ATMOSFERLE 
BÜTÜNLERKEN, ÇİZDİĞİ 
ÇERÇEVENİN İÇİNE 
BEYLİK ÖRNEKLERDEN 
İPUÇLARINI DA 
YAMIYOR. 
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ÇOKBİLEN ADAM wunur üzer 


THEMAN WHO KNEW T00 MUCH (1934) 


HERŞEY 


XX 

ORİJİNALADI 

Everyihing, Everyihing 
YÖNETMEN Stella Meghie 
OYUNGULAR Amandla Stenbera, 
Nick Robinson, Anika Noni Rose, 
Anade la Reguera, Taylor Hickson 
YAPIM 2017 ABD 

SÜRE 96 dk. 

DAĞITIM Warner Bros. 


İLK YARIM 

SAATTE, MADDY'NİN 
RAPUNZEL'VARİ 
HAYATI, GENÇ 

OYUNCU AMANDLA 
STENBERG'ÜN TAZELİK" 
© DOLU KATKISIYLA 
İLGİ ÇEKİCİ BİR ROTA 
SUNUYOR BİZE 
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OK DEĞİL, İKİ YIL ÖNCE YAYIMLANMIŞ BİR “GENÇ YETİŞKİN” ROMANINDAN UYARLANAN “HER ŞEY” (EVERYTHING, EVERYTHING), İLK YARIM SAATİYLE UMUT VERMESİNE RAĞMEN, SONRASINDA BİLDİK SULARA DALIP GEVŞEYEN ve bizi bir tür esneme seansına hapseden bir aşk filmi. Kaynak romanı okumadık, okumayı da düşünmüyoruz, ama filmde gördüklerimizden de metin hakkında “yeterli” sonucu çıkarabilecek durumdayız. Belli ki, “gençlik aşkı meselesine “hastalık” bulaştıran metinlerin gazıyla kaleme alınmış bir roman bu. 
Formül formül üstüne, klişe klişe üstüne bindirilmiş bir resim var karşımızda... 
18 yaşındaki Maddy'nin çökmüş bağışıklık 
sistemi nedeniyle evde geçirmeye zorunlu olduğu bir hayatı var, hem de 15 yıldır sürüyor bu hayat. Doktor annesinin de olağanüstü çabalarıyla hayatta kalmayı başarıyor. 
Okuyacak ve izleyecek bolca zamanı olduğu için de “bilgi” konusunda bir sıkıntısı yok. 
Ama eksik olan bir şey var: Aşk. Onu da komşunun oğlu aracılığıyla “temassız bir şekilde yaşıyor. İşler karışıp da temas sağlanınca devreye anne giriyor ve onun yasaklamalarıyla Maddy'nin aşkı yarım yamalak kalıyor. Sonrası mı? Sonrası “sürpriz”, olur a izlersiniz, açık etmeyelim! 
“Her Şey”, dediğimiz gibi, ilk yarım saatteki tutarlı ve “orijina” gibi görünen yapısıyla idare ediyor. Maddy'nin Rapunzel'vari hayatı, genç oyuncu Amandla Stenberg'ün tazelik” dolu katkısıyla ilgi çekici bir rota sunuyor bize. Kocasını ve oğlunu kaybetmiş annenin tutunabileceği tek dal olan Maddy'ye sıkı sıkıya sarılması ve onu yaşatmak için dağları delecek bir irade göstermesi, filme karşı ayak dirememizin önüne geçiyor. 
Ancak bu rotaya kendimizi kaptırıp gitmişken işler karışmaya başlıyor. Komşunun 


yakışıklı oğlu Olly ile “amdan cama bir ilişki start aldığında, “Tamam, olabilir, olmalı da... 
Başka türlü hikaye yürümez” diyoruz, 

ama buradan elle tutulur bir şey çıkmayınca da sıkılıp hikayeyi terk etmeye başlıyoruz. 
Tam da bu noktada klişelere saplanıyor film ve bir daha da bu sarmaldan kurtaramıyor kendini. Sonra da diyoruz ki, “İlk yarım saatte fazla anlam yüklemişiz bu filme. Ne olacaktı ki!” 

Amandla Stenberg, Maddy rolünde üzerine düşeni yapıyor bu resimde, Nick Robinson da Olly performansında sırıtmıyor. Ancak bu iki genç ismin çabaları da bir yere kadar taşıyor filmi, onların ruhuna da yapışıyor klişeler. İlk temas, ilk öpücük derken “kaçış'a kadar ivmelenen bu aşk, 'hastalık'ın gölgesinde bir yolu izleyerek Hawaii'de alıyor soluğu. Uyaralım, 


Aslında hikayenin çözümü için “ 
ao kadar sıradan ve sığ bir sıyor ki perdeye, “Çözülmese de ye” noktasına getiriyor bizi. 
Devamındaki “twist” de hiçbir değer 


yetiş arına karşı olduğumuz falan sanılmasın, bazılarının “akıllı” numaralarla hayat bulduğunu kabul ediyoruz. Mesele okumaksa, buna bir şekilde başlayacak gençleri “hafiften alıştırma işlevi taşıdıklarında da hemfikiriz. Ancak, Toman” denen n formüllere sıkı sıkıya bağlı kalmasından hoşnut olduğumuz söylenemez. “Her Şey” de hoşnut olmadığımız türden bir hikaye anlatımına sahip, her şey sıralı, her şey hesaplı, her şey “köşeli”. Hal 


sıralı/hesaplı/köşeli olan bir hikayenin ayaklarımıza dolanması da kaçınılmazlaş söküp atmakla harcadığımız za yıplar” hanesine yazılıyor. 

Ezcümle, Stella Meghie imzalı “Her Şey”in bir kelimesi ma bir cümlesi olmadığı kesin. O cümleyi yaratmak için bir çaba ha ğını söylemek de zor. Maddy'nin okudukları ve izlediklerinin bu cümleyi kurma konusun > kadar katkı sağladığı da tartışılır doğrusu. Biz göremedik bir katkı, belki siz görürsünüz! 


yi Maddy'nin “Ay Çarpması”ndaki (Moonstruck) Gher'den ilham alması. 


e Olly'nin babasıyla yaşadığı problemlerin hikayeye nasıl bir katkı yaptığını çözemedik! 
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ÇOKBİLEN ADAM wurarözer 


THEMAN WHO KNEW TOO MUCH (1934) 


X 

ORİJİNAL ADI Overdrive 
YÖNETMEN Antonio Negret 
OYUNCULAR Scott Fastwood, 
Freddie Thorp, Ana de Armas, 
Gaja Weiss, Simon Abkarian, 
Glemens Schick 

Yapım 2017 Fransa-ABD 
SÜRE 93 dk. 

DAĞITIM Chantier Films 


SCOTT EASTWOOD VE 
ANA DE ARMAS ARASINDAKİ 
SIFIR KİMYA, FREDDLE THORP 
VE GALA WELSS ARASINDA 
DA KENDİNİ GÖSTERİYOR. 
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BAS GAZA 


LINT EASTWOOD'UN OYUNCULUK YETENEĞİ KONUSUNDA 

BABASINA ÇEKMEMİŞ OĞLU SCOTT EASTWOOD'LA FREDDJE 

Thorp'u “araba hırsızı kardeşler” olarak 

karşımıza getiren “Bas Gaza” (Overdrive), benzerlerinin gölgesinde kalmaktan kurtulamayan bir “adrenalin filmi. Vaat ettiği adrenalini sunduğunu söylemekse zor. Bayatlamış hikaye kurgusuna bel bağlamıyor belki film, ama otomobillerin sağlaması gereken dinamizmden de eser yok. 

Marsilya'nın iki mafya lideri arasında kalan kardeşlerin, iki de güzel kadının desteğiyle giriştikleri serüven, klasik otomobil sevenleri heyecanlandıracak görüntülere sahip aslında. 
Birbirinden değerli klasik otomobillerin (tabii ki replikalarının) arzıcndam ettiği film, bu anlamda bir sıkıntı yaratmıyor. Ancak filmin “sergi'den ibaret olmadığını düşününce, geriye kalandan dişe dokunur bir şey çıkmasını bekliyorsunuz, o da olmuyor ne yazık ki. “Hızlı ve Öfkeli” (The Fat And The Furious) serisinin yarattığı “heyecan'dan nemalanmaya çalışan filmlerden biri “Bas Gaza”, 


Ama formülü biraz eğip bükmeye kalkınca çuvallamaktan kurtulamıyor. Öte yandan, işin içine “aşk” da girince zıvanadan çıkıyor film. Scott Eastwood ve Ana de Armas arasındaki sıfır kimya, Freddie Thorp ve Gaia Weiss arasında da kendini gösteriyor; hikayeye boyut katmaktan uzak bir yerlerde seyrediyor çiftlerin ilişkileri. 

Filme hayat verenlerin 'mükemmeP sandıkları entrika ise bir an bile inandırmıyor bizi. 
Senaryodaki derin boşluklar, hem entrikayı açık ediyor hem de zincirin halkalarının birbirine bağlanmasını engelliyor. Klasik soygun filmlerinin “akıllı” hamlelerini ödünç almak istiyor hikaye, ama ödünç aldıklarını layıkıyla kullanmayı da başaramadan çöpe atıyor. Örneğin, bir “İtalyan Usulü Soygun” (The Italian Job) aklı yok “Bas Gaza”da. Olsa başka bir şeye dönüşürdü zaten! 


Belki biraz Glemens Schick'in 'sürpriz' mafya babası performansı dikkat çekiyor. 


Simon Abkarian, en deneyimli isim olarak üzerine düşeni yapmıyor filmde. 


Sad 7 COM 


Sinemacılık ve filmcilik yararına bağımsız iletişim platformu" 


ÇOKBİLEN ADAM urarözer 


THEMAN WHO KNEW TOO MUCH (1934) 


X 

ORİJİNAL ADI The Model 
YÖNETMEN Mads Matihiesen 
OYUNGULAR Maria Palm, Ed Skrein, 
Thierry Hancisse, Virgile Bramly, Charlotte Tomaszewska 

YAPIM 2016 Danimarka 
SÜRET05 ok. 

DAĞITIM ÖzenFilm 


YEŞİLGAM'DA BOLCA 
GÖRDÜĞÜMÜZ “BÜYÜM 
ENTE GELEN TAŞRALI KIZ? 
HİKAYELERİNDEKİ KLİŞELERİ 
UYGULUYOR “MODEL” 
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MODEL 


ANİMARKALI YÖNETMEN MADS MATTHIESEN'İN İKİNCİ FİLMİ 

“MODEL” (THE MODEL), PARİS'İN “GÖZ KAMAŞTIRICI' MODA 

dünyası içine yerleştirilmiş bir hikaye 

anlatmaya sıvanıyor. Ancak bu hikayenin bir şey söylüyormuş gibi” yapan hali, gerçekten gözümüze ve kulağımıza bir şeylerin çalınmasının önüne geçiyor. Nicolas Winding Refn'in “Ncon Şeytan”ıyla (The Ncon Demon) akrabalık kurmaya çalışan yönetmen, sığ sularda gezindiği için böyle bir bağ konusunda da sınıfta kalıyor. 

Danimarka'daki ailesini (ve sevgilisini) geride 

bırakıp Paris'e gelen ve bir ajansla çalışmaya başlayan yeni yetme bir “çaylak modelin, burada tanıştığı ünlü bir fotoğrafçıyla yaşadığı gelgitli ilişki var hikayenin merkezinde. Bu hikayenin sosyolojik/psikolojik tespitlerden nasibini alamamış havası, filmin de hantallaşıp “güzellik? 
ekseninde seyretmesine neden oluyor. Güzellik dediysek, “Neon Şeytan”da olduğu gibi bir amaç uğruna kullanılan güzellikten bahsetmiyoruz. 
Buradaki daha çok “röntgencilik” boyutunda kalıyor. 


Yeşilçam filmlerinde bolca gördüğümüz “büyük kente gelen taşralı kız” hikayelerindeki klişeleri sektirmeden uygulayan “Model”, bu anlamda da yeni bir şey sunmuyor bize. 
Sunduklarından da derli toplu bir bütün elde etmek mümkün olmuyor. Senaryo ekibinde Oscar adayı “Mayın Ülkesi”nin (Under Sandet) yönetmeni Martin Zandvliet'in olması da kâr etmemiş anlaşılan. Dağınıklığı toparlayacak bir el uzanmamış bu senaryoya, ufak bir dokunuşla silkinip kendine gelmesi mümkün olabilirdi oysa! 

Danimarka sineması pek yanıltmaz bizi, ama “Model”in neresinden tutsak bilemedik! Bu filmi projelendirenlerin kafalarından geçeni anlamak mümkün değil. Ya istedikleri şeyi yapamadılar, ya da biz onların anlatmaya çalıştığını çözemedik! 


Ucundan da olsa moda dünyasını tasvir edebiliyor film. 


“Taşıyıcı; Son Hız”dakinden (The Transporter Refueled) de kötüsün Ed Skrein! 


“Bir tıkla gerçek habere ulaş” 


KAPRİ YILDIZI 


UNDER GAPRIGORN (1949) 


BAS GAZA BİLİM KURGU BÖLÜM 1: SON SAVAŞÇI ÇILGIN BANKA SOYGUNU HER ŞEV 


BİLGEHAN OKAN TUNGA FIRAT ŞENAY JANET GUMHUR EBRU ARAS ARPAÇ ARSLAN ATAÇ AYDEMİR BARIŞ GANBAZOĞLU | ÇELİKTUĞ AMİGOS: MEKSİKA HAZİNESİ 
BAS GAZA / OVERDRIVE 
BİLİM KURGU BÖLÜM 1. SON SAVAŞÇI kA kA * ÇILGIN BANKA SOYGUNU / VLER GEGEN DIE BANK 4k HER ŞEY / EVERYTHING, EVERYTHING ** ** ** HİZMETÇİ / AH-GA-5SI #4 ** ##*k* ##X*k MANİFESTO / MANIFESTO Kk kk #4 
MEZARCI * * 
MODEL / THE MODEL ** 
ORGANİK AŞK HİKAYELERİ 
SEVİMLİ EMOJİLER / THE MOJCONS 
ANNE/ KIDNAP **k kA* * 
BALERİN VE AFACAN MUGİT / BALLERINA K4X AK GHURGHILL ** kkk 
DAVUD VE GÂLÜT: İNANÇ SAVAŞI / DAVID AND GOLATH ** DENİZDE DEHŞET / 47 METERS DOWN ** ** DUNKIRK ağeğei K*4* ** a ğadağai İSMAİL'İN HAYALETLERİ / LES FANTÖMES D'ISMAEL 4k K4* KARA KULE / THE DARK TOWER * ** ** SARIŞIN BOMBA / ATOMIG BLONDE K4X ** 
ÜÇ RENK: MAVİ / TROLS GOULEURS: BLEU KAKA | skkkk | kkk KKKA | kkk | kkk | kkk KK ÜÇ RENK: BEYAZ / TROIS GOULEURS: BLANG KKK kk K4X K4X KAKKX e ğadeğei e ğadeğei Kk*k ÜÇ RENK: KIRMIZI / TROIS GOULEURS: ROUGE  öağağeğei KAk*X KAA*X a dağağai b aöağağelei b Sağağeğei a ğadağai k*k*k VALERIAN VE BİN GEZEGEN İMPARATORLUĞU ** KABAKÇIĞIN HAYATI / MA WE DE GOURGETTE K**X AK KKKX KKK 


HAFTANIN FİLMLERİ GÖSTERİMİ DEVAM EDENLER HAFTANIN DVD'LERİ 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HİZMETÇİ MANİFESTO MEZARGI MODEL 
MURAT BERE BURAK ÇAĞDAŞ KAAN BARİM ni MURAT “OKAN LİU UĞUR BURÇİNS. 
ERŞAHIN GüL GÜRAL GÜNERBUYUK |  KARSAN KAYA KURAL ÜZER ÜZYURT UYANIK VARDAN YALÇIN *X * XX AX 
AKK KAKA XX AKK XXX 
4 AK AK AK AKK 
AKXAX AKAKX AX AKX AKXAX AKAX AXAX AKXAX XX XX AKAX AKK XX AKXAX 
AK XXX 


XX 4 XX XXX XXX XXX 
XX XX 
AAKXX XXX AXX XX XAX XXX XXX AAXX XXX 
XX XX AK XX XX XXX 
XX XX ** XX XX XX 
XX AAXX XX XX XXX XXX XXX XXX KAX 
AAA KAXKAK | AAAXX KAKAK | KAKA | AXkAX AKKX AAXX KAKAK | AXXKX KAXX KAXAK AAXX KAKAK | AAAKX AKXKX XXX AAXX AXAX AXKXX KAAXAK AAXX AAKKX AXXX AAKAK AAKKX XXX KAAXKk (|AXAXX XXX Ak XX XX Ak XX XX XX XXX 
KAXX AA AXXX AXXX XXX AAXX AXXX AAKX AAA AAXX 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Bir üçlemenin son halkası olan 2014 tarihli “Gett”, seküler 

bir devlet olmayan İsraiP”de, orada yaşayan her kadın gibi boşanmak için kocasının “izin kağıdına (gett) ihtiyaç duyan Viviane Amsalem'in mahkeme sürecini anlatıyor. 


ONIT VE SHLOMI ELKABETZ KARDEŞLERİN YAZIP 

YÖNETTİĞİ “GETT”, 2014 YILININ EN İYİ 

FİLMLERİNDENDİ, BELKİ EN İYİSİYDİ, NEDENSE BİRAZ 

GÜRÜLTÜYE GELDİ VE HAK ETTİĞİ ALAKAYI GÖRMEDİ. 
Nedenini bilmiyorum, belki üç yıl önce “yabancı dilde en iyi film? Oscar'ına kadar yükselmiş olan “Bir Ayrılık”a Jodaciye Nader Az Simin) benzerliğinin bunda önemli payı var. Baştan aşağı bir mahkeme binasında, çoğunlukla tek bir salonda geçen film, Farhadi'nin filmi gibi bir ayrılığı konu alıyor. Elkabetz kardeşlerin çıkış noktası kendi anne babalarının ilişkisi olmuş. “Gett”, Ronit Elkabetz'in kendisinin canlandırdığı Viviane Amsalem ile kocası Elisha'nın ilişkisini konu alan üçlemenin son filmi. İlk iki film, “Two Take A Wife” (2004) ve “Seven Days” (2008) bir mahkeme salonunda Allah rızası için sonlandırılmayı bekleyen kötü bir evliliğin önceki yıllarını gösterirken “Gett” boşanma sürecine odaklanıyor. Boşanma deyip geçmemek gerektiğinin olabilecek en açık şekilde altını çizerek: Seküler bir devlet olmayan İsrail'de medeni hukuk dini mahkemelerce düzenleniyor ve bir kadın boşanmak için erkeğin, filme adını veren “gett kağıdını teatral bir seremoniyle avuçlarına bırakmasına muhtaç durumda. 
Bu yüzden boşanma davaları erkek tarafının gönlünden geçirdiği kadar uzuyor, davanın kendisi mücazata dönüşüyor. Yıllar yılı devam eden bu süreçte davalılar kimi zaman yılıyor, vazgeçiyor. 

Filmdeki dava ise beş senede garip bir mutlu sona ulaşıyor. Elisha uzun zaman direndikten sonra, kendisinden sonra başka bir erkekle birlikte olmaması koşuluyla Viviane'e uğruna türlü eziyeti ve aşağılanmayı göze aldığı özgürlük kağıdını bahşetme sözünü veriyor. O zaman Ronit Elkabetz'in muhteşem oyunculuğuyla 


canlanan bu güzel kadın, daha önce kırmızı ojelerini yakın planda gördüğümüz ayaklarındaki espadrillerle mahkeme koridorunda birkaç adım atıyor ve film öylece bitiveriyor. İnsan, özgürlüğün ne demek olduğunu bir an için ciğerinde bir yerde duyumsamış oluyor böylece: Bastığın zemine kendin olarak basmak. 
Davayı içinden çıkılmaz hale getiren Viviane'in kocasının “iyi bir adam” oluşu: İçki içmiyor, kumar oynamıyor, karısına (fiziksel) şiddet uygulamıyor, hali vakti yerinde ve cemaat içinde sevilip sayılıyor. 
Hahamlardan oluşan mahkeme heyetine göre aile kurup çoğalmak iyi bir Musevinin birincil görevi ve durduk yerde “Kocamı sevmiyorum” gibi bir gerekçeyle boşanmak istemek mevcut anlam dünyasında bir yere oturmuyor. Viviane o anlam dünyasına muhtaç çünkü hakları ve sorumlulukları onun içinde belirleniyor. Evlilik temelini ruhani bir sistemden alınca aklın, mantığın kriterlerinden özgürleşiyor, onların erişimine kapanıyor. Viviane kocasının hem kardeşi hem de avukatı olan din adamı Simon'la mahkemede tartışırken ayrılmaya hakkı olduğunu haykırıyor, uyanık ve hırçın bir küçük esnafı andıran Simon'sa hakkın olabilir ama buna sen karar veremezsin diye yanıtlıyor onu. Bir tür paralel evren. Kelimeler, bazı anlamlara gelmiyor. Öte yandan karısıyla uzun yıllardır küçük bir mutluluk anı paylaşmamış olan Elisha'nın inadı da seküler gözlerle bakınca pek anlaşılır gibi değil. Bir yerde bu evliliğin onun için de katlanılan bir ceza olduğunu fısıldıyor film. 
Elisha iyi bir Musevi olarak verdiği sözün kıyamete kadar geçerli olduğuna, Viviane'le yaşadığı mutsuzluğun kaderi olduğuna inanıyor ve cezasını çekiyor. 
Mahkemenin Elisha'yı karısını boşamaya ikna etmek için yaptırımları 


sınırlı. Boşanmayı sağlayacak sözleri kendi ağzıyla söylemeyip o kağıt parçasını karısının avuçlarına bırakmadıkça yapacak bir şey yok. Oysa aynı mahkeme getirilen tanıklar ile Viviane'in dindar olmadığı her halinden belli olan avukatı dahil herkesin hayat anlayışını yargılama hakkını kendinde buluyor. Evli olmadığı için hakarete uğrayan avukat, burada yargılanan ben değilim dediğinde yargıçhaham onu “İnsan her zaman yargılanmaktadır” diye yanıtlıyor. Meşhur Yahudi yazarı hatırlatıp seyirciyi hafifçe gülümsetmesini bir yana bırakıp bu sözde biraz durmakta fayda var. İnsan her zaman bir yasanın buyruğu ve kovuşturması altındadır, en büyüğünden en küçüğüne tüm toplulukların özü elbette budur. 
Ancak bu ortaklıkta ortak olmayan ve hiç de göreceli olmayan bir şeyler olduğunu kaçırmamak gerekir. Önemli olan insanı hangi yasanın yargıladığıdır. Nikahı kimin, hangi ilkelere göre kıydığı, o nikahın tabiatını ve güzel günler geride kalıp özgürlük her şeyin üstüne çıktığı zamanda kimin nasıl bitireceğini de belirler. 

Ronit Elkabetz'i geçen yıl apar topar kansere kurban verdik. Kemikli yüzü, sert bakışları, sürmeleri ve resim gibi gözleriyle zekanın, zarafetin ve direncin vücut bulmuş hali gibiydi. Türkiyeli olsa belki Karadenizli olurdu, belki biraz Nuray Mert'i andırıyordu. Filmin bir sahnesinde uzun süre gösterdiği dirayet ve sabrı yitirip bir öfke nöbetinde karşısındaki hahamlara ve mahkemeye küfürler yağdırdığı sahneyi arada bir hatırlıyorum. 
“Rezil herifler, sıçtığımın mahkemesi!” O mahkeme salonuna girmeyeceğimizi, o hukukun içine tüküreceğimizi belirtmemiz gerekir mi? Seküler hukuka neden ihtiyacımız olduğunu izah etmek gerekiyor mu sahiden? 
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AŞKTAN DA ÜSTÜN BURAK GÖRAL 


NOTORIDUS (1946) | byoralahotmai.com 


RÜZGAR GİBİ GEÇTİ 


Bunca yıl sonra bile Hollywood'da hâlâ dev yapım deyince ilk akla gelen filmdir 1939 yapımı “Rüzgar 
Gibi Geçti” (Gone With The Wind). 
Amerikan İç Savaşı zamanında yaşanan bir aşk hikayesini anlatan ve yaklaşık dört saatlik süresiyle de dikkat çeken film, üç yönetmenin elinden geçmiş olmasına rağmen 
Victor Fleming tarafından tamamlandığı için onun filmi sayılmaktadır... 


ARGARET MITCHELL'IN 1936 YILINDA YAYIMLANAN ROMANI “RÜZGAR GİBİ GEÇTİ"NİN (GONE WITH THE WIND) FİLM HAKLARINI, YAPIMCI DAVID O'SELZNICK TARAFINDAN 0 ZAMANA KADAR BİR ROMANIN FİLM HAKKI İÇİN ÖDENEN EN YÜKSEK ÜCRETİ ÖDEYEREK SATIN ALINMASI, FİLMİ DAHA ÇEKİLMEDEN POPÜLER YAPMAYA yetmişti. Amerikan İç Savaşı'nın hemen öncesinde başlayan ve savaş yıllarında geçen uzun, epik bir aşk hikayesi anlatıyordu roman. Güneyli ve zengin bir aile olan O'Hara ailesi Atlanta, Tara'da (aslında Tara adında bir şehir yok, kurgusal bir kent) yaşamaktadır. Scarlett, ailenin en zor karakteri ama en güzel de kızıdır. Yakın çevrelerindeki yakışıklı ve entelektüel bir adam olan Ashley'ye deli gibi âşıktır. Ama onun bu aşkı karşılıksızdır, çünkü Ashley de Scarlett'in kuzeni Melanie'yle evlenmek üzeredir. Scarlett'in dadısı ona kendisine gelmesini ve Ashley'yi artık unutması gerektiğini sık sık söylese de Scarlett bu sevdadan kolay vazgeçecek gibi değildir. O sıralarda yeni bir adam çıkar ortaya. Tam da savaşın başladığının ilan edildiği gün Scarlett, Rhett Butler ile tanışır. Bu tanışma, Rhett'in orada olduğunu bilmeyen Scarlett'in Ashley'ye aşkını ilan ettiği zamana rastlar. 
Rhett, Scarlett'in Ashley'ye olan aşkını her zaman bilmesine rağmen ona olan ilgisini hiçbir zaman saklamaz. Aralarındaki ilişki birbirlerini her ne kadar da sürekli kırmaya çalışsalar da değişik bir 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aşktır. Scarlett, Rhett'in aşkını her seferinde reddetmesine karşın yine de onunla evlenir. Her zaman Ashley'ye âşık olduğunu sanan Scarlett, aslında Rhett'i ne kadar sevdiğini yaklaşık 220 dakika süren bu dev filmin finalinde anlayacaktır. Rhett yıllar sonra “Sen beni sevmiyorsun ve hiçbir zaman da sevmedin” der karısına. Scarlett, Tara'nın yıkık dökük dekorunda hayatının en kötü dönemlerinde yanında olan ve onu her zaman seven kişinin aslında Ashley değil Rhett olduğunu fark eder. 
Ama artık çok geçtir... 

“Rüzgar Gibi Geçti”nin çekim hikayesi Hollywood'un en ilginç hikayelerinden biridir aslında. Romanın haklarının satın alınmasının duyulmasıyla Hollywood tarihinde şimdiye kadar bile görülmemiş bir başrol savaşı yaşanır. Rhett Butler rolü için Ronald Reagan, Gary Cooper ve Clark Gable gibi oyuncular birbirleriyle yarışırlarken; Scarlett O'Hara için Katherine Hepburn, Bette Davis, Jean Arthur gibi aktrisler de birbirlerine girmişlerdi. Yapımcı O'Selznick, çok istediği Clark Gable için filmin çekimlerinin iki yıl sonra başlamasına razı olmuştu. Çünkü Gable'ın başka bir yapımcı stüdyo ile kontratı vardı. Bu iki yıllık süre içerisinde büyük bir kampanya başlatıldı ve tarihin en uzun süren dev reklam kampanyası başlamış oldu. Yurt çapında Scarlett O”Hara'yı kimin oynayacağını belirleyecek bir yarışma 


düzenlenmişti. Iki yıllık bir sürede 1400 aday taranmış, 400 tanesinden okuma provası alınmış ve 90 tanesine de deneme çekimi yapılmıştı. 


Sonunda Amerika'da pek tanınmayan genç ve güzel bir İngiliz aktris olan Vivien Leigh, Scarlett O'Hara olmuştu. 

Scarlett karakterinin filmin geçtiği yıllar olan 1800'lerdeki bir kadına ve hatta dönemin pek çok Hollywood yapımındaki kadın karaktere göre özgürlüğüne düşkün, modern bir kafa yapısına sahip, hem duygusal, kırılgan hem de güçlü bir kadın olarak dikkat çekmesi kaçınılmazdır. Vivien Leigh gerçekten çok güzel bir kadındı ve Scarlett ile bütünleşmiş bir performans gösteriyordu filmde. Kendisi “Oscar kazanan en uzun süreli kadın performansı rekorunun da sahibir hâlâ. 

Rhett Butler'in ona söylediği şu cümle o zamana kadarki aşk 


filmlerinde bir erkeğin bir kadına söylediği en garip cümlelerden biridir: 


“Senin acil öpülmeye ihtiyacın var. Sendeki terslik bu işte. Öpülmelisin; sık sık ve bunu nasıl yapacağını iyi bilen biri tarafından!” Elbette filmdeki bu replik, onu söyleyen Clark Gable'ı da kadın ruhundan anlayan en seksi erkek konumuna getirmeye yetmişti. 

İki yıllık bir ön çalışmanın ardından filmin çekimlerine George Cukor'un yönetmenliğinde başlanmıştı. Ancak Cukor ile OSelznick'in arasındaki fikir ayrılıklarından dolayı üç ay sonra Cukor filmi bıraktı. 


Aslında filmin ilk yarısındaki kimi muhteşem genel plan sahnelerin de ona ait olduğu söylenir. Yapımcının Cukor'u eşcinsel olduğunu öğrendikten sonra kovduğu da çok dile getirilen dedikodulardan biridir. 

Daha sonra Clark Gable'ın isteği ve baskısı sonucunda Victor Fleming yönetmen koltuğuna getirilmiş. Fleming ve ekibi günde toplam 18 saat çalışırlarken, bu yoğun tempoya dayanamayan Fleming hastalanınca yerine 15 gün çalışacak olan yeni bir yönetmen, yani Sam Wood görevlendirilmiş. Ama sonunda çekimler yine de Fleming tarafından tamamlanmış. Diğer iki yönetmenin de yaptıklarının filmde yer bulmasına rağmen, filmin yönetmeni olarak Victor Fleming kabul görmektedir. 

“Rüzgar Gibi Geçti”nin galası 1939'un Aralık ayında filmin geçtiği Atlanta'da yapılmış ve büyük bir izdiham yaşanmıştı. 300 bin nüfuslu Atlanta'ya o gün 1 milyon kişi akın etmişti. Oysa filmi üç gün boyunca sadece davetli 2500 kişi seyredebilmiş. 1940 Oscar ödül töreninde ise “Rüzgar Gibi Geçti”ye tam sekiz ödül verilmiştir. Romanın klasik aşk romanlarındaki gibi bir aşk üçgenini konu alıyor oluşuna rağmen dev setlerin ihtişamı, çok para harcandığını belli eden dekor ve kostümleri filmi daha da büyük yapar. Yer yer ağdalı bulunmasına rağmen bugün bile kendisini türün meraklılarına keyifle izletir... 
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GİZLİ AJAN MURAT ÖZER 


SEGRET AGENT (1936) 


GELE ANA 


20. yüzyılın tanıklığına soyunmuş, bunu “rahat? bir üslupla kaleme aldığı eserleriyle paylaşmayı ilke edinmiş edebiyat ustası Kurt Vonnegut'ın 
1961 tarihli romanından 1996'da Keith 
Gordon tarafından beyazperdeye taşınan “Gece Ana” (Mother Nighü), 
Nick Nolte'nin başroldeki becerikli hamlelerinin de yardımıyla izlenmeyi hak eden bir çalışma. Her ne kadar Vonnegut uyarlama zorluğundan kısmetine düşeni almış olsa da... 


URT VONNEGUT, İLK YAYIMLANIŞI 1961'E DENK DÜŞEN “GECE ANA”NIN (MOTHER 

NIGHT) BAŞINA YAZDIĞI “GİRİŞ” VE “EDİTÖRÜN NOTU”YLA, BURADA 

OKUYACAKLARIMIZIN GERÇEK DEĞİLSE DE, ONUN DA İÇİNDE BULUNDUĞU BİR 

ATMOSFERİN KURGUSAL YANSIMALARI OLDUĞUNU HİSSETTİRİR ÖNCE BİZE. ROMANIN iki ana fikriniyse “Giriş”in sonunda kendine özgü bakışıyla netleştirir: “Öldüysen, ölmüşsündür” ve “Yapabildiğinde seviş, sana iyi gelir.” 
Bunlar, sonraki sayfalarda okuyacağımız Howard W. Campbell, Jr'ın hikayesine nasıl yaklaşmamız gerektiği konusunda da ipuçları barındırır. 

Howard W. Campbell, Jr, ailesiyle Almanya'ya taşınmış, orada bir tiyatro oyuncusu olan Helga'ya âşık olup evlenmiş, İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte Amerika'ya dönen ailesine katılmayıp Almanya'da kalmayı tercih etmiş bir oyun yazarıdır. Asıl meselesiyse, savaşla birlikte Nazizm propagandasının önde gelen isimlerinden birine dönüşmüş olmasıdır. Ama bunu aynı zamanda bir “Amerikan casusu” olarak yapar ve ikilemlere gebe bir serüvenin içinde bulur kendini. 

Roman, Campbell'ı bir İsrail hapishanesinde tanıtır bize önce, Anılarını (itiraflarını) yazmaktadır. Sonrasında geriye dönerek, yazarın yaşadıklarını adım adım takip etmeye başlarız. Vonnegut, Campbellın 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bir tür “hesaplaşma! tonu içeren serüvenini anlatırken, sık sık geriye ve ileriye doğru sıçramalar yapar. Bir şeyi anlatırken, onun çağrıştırdığı başka bir şeye gitmek için geriye döner. Bu stil, romanı karmaşıklaştırır gibi görünse de, boşlukları doldurmak adına son derece gereklidir. 
Campbell'ın motivasyonu (ya da motivasyonsuzluğu) böylece anlamlanır. 

Kurt Vonnegut, “Gece Ana”nın “Giriş” bölümünün hemen başında, “Biz, “o'ymuşuz gibi yaptığımız şeyiz, 'ne'ymiş gibi yaptığımıza dikkat etmeliyiz” der. Bu fikir, Campbelln içine düştüğü durumun da bir özeti gibidir. Bir Amerikan casusu olarak Nazizm'e hizmet etmek gibi, “iki ucu kirli bir değnek'le hayatını sürdürmek zorunda kalan ve 'ne olduğu konusunda devasa bir şaşkınlık yaşayan karakter, varoluşuna bir anlam yüklemeye çalışır hikaye boyunca. Ama bu çabası, onu dibi olmayan bir kuyuya doğru çeker, yok eder. 

Campbell için aşkın motivasyon gibi göründüğü bu hikaye, aslında bunun bir “yanılsama” olduğunu gösterir. Asıl meselenin, aşktan ziyade “kimlik üzerinde şekillendiği, karakterin hangi kimliği benimsediği olduğuysa aşikardır. Ancak hem Amerikan casusu hem de bir Nazi olarak var olamayacağı gerçeğiyse onu tümüyle 'kimliksiz' bir atmosfere hapseder, tıpkı itiraflarını yazdığı İsrail hapishanesi gibi... 


gi. 
* 


a 


“Gece Ana”nın hicivle yoğrulmuş dünyasını beyazperdeye taşımak epeyce zordur, her ne kadar 'canlı bir karakter ve onun serüvenler dizisi öne çıksa da... 1996 yapımı aynı adlı Keith Gordon filmi, bu zorluğu belli oranda da olsa aşmış bir çalışma kimliğiyle göze çarpar. Kurt Vonnegut'ın sürekli sıçrayan anlatımını öncelikle olabildiğince lincer bir platforma çeker film. Romandaki gibi hapishanede başlar, geriye dönüşlerde de hapishaneye döner. 

Bu bölümleri siyah beyaz olarak yansıtan yapım, böylece iki ayrı hikayeyi keskin bir sınırla ayırmış olur. Bu yöntem, izleyici için kolaylaştırıcı bir etki yaratır; Campbell'ın hikayesine yoğunlaşmasını sağlar. 

Nick Nolte'nin başroldeki becerikli hamleleri, “Gece Ana”nın beyazperde versiyonunun en etkili yanıdır kuşkusuz. Aktör, karakterin farklı yaşlarını hem beden dili hem de ruh haliyle inandırıcı kılmayı başarır. Campbell'ın New York dönemindeki görüntüsüyse epeyce Kurt Vonnegut'ı anımsatmaktadır, ki filmin sonuna doğru yazarı bir anlığına da olsa Campbellla karşı karşıya görürüz. Vonnegut'ın romandaki özyaşamsal işaretlemelerini destekleyen bir andır bu: Campbell, “serbest kalışının ardından sokağın ortasında durur, neden durduğunu sorgulamaya başlar. Vonnegut da ona derin bir bakış atarak 


yanından geçer... 

“Gece Ana”nınromandan zayıf kaldığı noktaysa şudur: 

Metinde dozunda görünen mizahi ton, görselleştiğinde zaman zaman absürte varan bir havaya bürünür. Özellikle bazı sahnelerde bu durumun iyice abartıldığı bile söylenebilir, Sherilyn Fenn'in canlandırdığı (ki iki karakteri oynar aktris) Resi'nin Campbella ilişkisinde böylesi bir atmosfer hakimdir, seyirciyi inandıracak tutarlılık yoktur bul ilişkide. 

Kurt Vonnegut metinlerinin hikaye anlamında sinemaya uygun olduğu söylenebilir, ancak yazarın dilinin beyazperdeye taşınması son derece zordur. Tıpkı 1999 yapımı Alan Rudolph filmi “Şampiyonların Kahvaltısı”nda olduğu gibi, “Gece Ana”da da bir eksiklik olduğu hissedilir. Romanları okurken duyulan heyecan, ne yazık ki filmlerde yaşanmaz, yaşanamaz. Hikaye keskinliği sağlansa da, Kurt Vonnegut ruhunun incelikleri beyazperdeye yansımaz. Buna rağmen, Keith Gordon imzalı “Gece Ana”, Vonnegut'ın ağırlığı altında ezilip yok olmayan bir çalışma olarak akıllarda kalır. İyi niyetli bir çaba, iyi niyetli bir yaklaşımı hak eder anlayacağınız... 

Unutmadan... Romanın ve filmin adı, Goethe'nin “Faust”undaki Mefisto'nun bir konuşmasından alıntıdır... 
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AİLE OYUNU Murarözer 


FAMILY PLOT (1976) 


İABAKCIIN 
HAYATI 


ALTIN KÜRE ADAYI 
İLANA 


KAXX 
ORİJİNAL ADI Ma Vie De Courgette 
(My Life As A Zucehini) 

YÖNETMEN Claude Barras 
SESLENDİRENLER Gaspard Schlatter, Sixtine Murat, Paulin Jaccoud, 

Michel Vuillermoz 
YAPIM/SÜRE 2016 İsviçre-Fransa, 66 dk. 
GÖRÜNTÜ/SES 1.8511, 51 0D Fransızca ŞİRKET Bir Film 


“'DUNYAYI GÜZELLİK 
KURTARACAK'SA 

, BUGÜZELLİĞİN 
YÜZLERİNDEN BIRI DE 
“KABAKÇIĞIN HAYATI. 
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KABAKÇIĞIN HAYATI 


SCAR YARIŞINA DA GİREN AMA ÖDÜLÜ KUCAKLAMAYI BAŞARAMAYAN, EL EMEĞİ GÖZ NURU ENFES ANİMASYON “Kabakçığın Hayatı” (Ma Vie De Courgette), bir saati biraz aşan süresi boyunca “basit” ama dokunduğu yeri eriten bir hikaye anlatıyor. “Yanlışlıkla” annesini öldüren Kabakçık'ın, “sorunlu çocuklar'ın kaldığı bir evde yaşadıkları var bu hikayenin merkezinde. 

Dedik ya basit bir hikaye anlatıyor diye, bunu da alabildiğine basit bir anlatımla destekliyor yönetmen Claude Barras. Derinlere inmek için “derin cümleler” kurmak gerekmediğini, alabildiğine “sıradan” görünen söz ve eylemlerin de doğru tarif edildiğinde derinleşebileceğini belgeliyor filmiyle. Kabakçık'ın yaşadıkları, “insanlık?” namına öyle çok şey söylüyor ki! 
Ufaklığın aile, arkadaşlık, aşk ya da “mutluluk” kavramlarının içini tıka basa dolduracak kadar malzemesi var. Bu malzeme açık seçik ortaya serilmiyor filmde, öyle bir zamanı da yok hikayenin. Ama bir cümle, bir bakış ya da bir temas anlatıyor her şeyi, göründüğünden çok daha fazlasını hem de. 


Kabakçık ile Camille arasındaki ilişki ise “boşlukları doldurma” temelli bir görüntü sunuyor bize. İki çocuk, birbirlerindeki eksikleri tamamlıyorlar ilişkileriyle. Polis memuru Raymond da “acıyı bal eyleyen” bu çocukların katalizörüne dönüşüyor, ne kadar uğraşsalar dolduramayacakları başka bir boşluğun üzerine atlıyor, tıkıyor o deliği de. 

“Dünyayı güzellik kurtaracak'sa bu güzelliğin sinema kostümüyle önümüze çıkmış yüzlerinden biri “Kabakçığın Hayatı”. 
Umutsuzluğun umuda evrilmesini sağlayan, karanlığı aydınlığa çeviren, kötücüllüğü iyilikle yerle yeksan eden “küçük” bir animasyon bu. Ama küçüklüğüne aldanmayın, etki alanı o kadar geniş ki! o'dan 100'e herkesin seyretmesinde sonsuz faydalar var... 
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| Bir nefeste bitiyor film ne yazık ki! 


'Kötülük'ün bir an bile barınamıyor olmasını özlemişiz. 
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